
 

Een trots bedrijf In een trots land 

 
 
Voor Nederlandse bloementelers op zoek naar nieuwe productiegronden is 
Ethiopië een logische stap. Op de hoogvlakten in het centrale gedeelte van 
het land heerst een gematigd klimaat dat prima is voor de bloementeelt. 
Daarnaast is Ethiopië een veilig land en is de logistiek er uitstekend 
geregeld. Toen Barendse Freesia in 2007 op zoek was naar een locatie in 
Afrika, lag Ethiopië dan ook voor de hand. Nadat de economische crisis de 
jonge Afrikaanse vestiging flink raakte, is het bedrijf nu klaar voor een 
volgende stap. 
 
.. Barendse benadrukt het een paar keer: de economische crisis heeft de 
tuinbouwsector flink geraakt. “Sinds 2008 is de waarde van de tuinbouwsector 
maar liefst gehalveerd.” Die crisis leek in 2007 nog ver weg. Barendse zocht en 
vond een mooie locatie in Ethiopie om zijn fresiabedrijf uit te breiden. Met 
subsidie uit het Programma Samenwerking Opkomende Markten (PSOM) 
werden vier kassen neergezet, waarin zo’n 120 man aan het werk gingen. Helaas 
bleek de toekomst een jaar later iets minder rooskleurig dan gedacht. De markt 
voor fresia’s werd kleiner, de nieuwe vestiging in Ethiopië dreigde in zwaar weer 
te raken. Barendse zocht een oplossing en vond die in de productie van een 
andere bloem, de statice. 
 



 

Een nieuw product 
“De overstap naar een andere bloem bleek een goede keuze. Voor statice, een 
soort droogbloem, is de afzetmarkt goed geregeld. Zo overleefden we niet alleen 
de crisis, maar is er nu ook ruimte om uit te breiden.” Helaas voor Barendse 
bleek uitbreiden nog niet zo eenvoudig. “Vind maar eens een Nederlandse bank 
die garant wil staan voor een risicovolle uitbreiding van een tuinder in Afrika. 
Onmogelijk!” Wat bij een Nederlandse bank niet lukte, kreeg Barendse met een 
Ethiopische bank wel voor elkaar. Het geld voor de uitbreiding wordt ter plekke, 
bij een lokale bank, geleend. Het Dutch Good Growth Fund staat borg voor 60% 
van het bedrag, Barendse zelf voor de overige 40%. “We zijn enorm blij dat de 
overheid zo’n garantstelling kan geven. En eerlijk gezegd is het prima dat dit een 
serieus, zakelijk fonds is. We betalen een hoge rente in Ethiopië, we krijgen niets 
voor niets. Zo is direct duidelijk dat het ook voor ons ‘serious business’ is.” 

Een trots land 
De komende tijd bouwt Barendse er twee kassen bij in Ethiopie en groeit het 
bedrijf van 32.000 naar 50.000 m2. Het aantal werknemers wordt met zo’n 75 
uitgebreid. Barendse: “We nemen onze werknemers in Ethiopië net zo serieus als 
we in Nederland doen. De bevolking van Ethiopië is trots, ze verwachten niet 
anders dan dat je ze als gelijkwaardigen behandelt. Het land is als enige in de 
regio niet volledig gekolonialiseerd geweest, en dat merk je. Dat is wat me er ook 
zo aan bevalt.” Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor het bedrijf dan 
ook niet meer dan logisch. “Ook destijds, voor PSOM moesten we aan de nodige 
eisen voldoen. Daarnaast zijn ook de fair trade labels die we voeren aan veel 
regels gebonden. Denk aan hygiëne-protocollen, minimumsalarissen en arbo-
eisen.  We zijn het gewend. En we zouden ook niet anders willen.” 


